
(Her)kent U ze nog? 
 
Misdienaars? 
 
Misschien is deze foto uit 
1973 wel van een uit-
stapje van de parochie 
met de misdienaars. 
  
Wij denken te herken-
nen: 
Hans Driessen, Victor 
Kerkhof , Geert Derks en 
Marcel de Bont.  
 
 
Weet u U er meer van, 
dan graag een mailtje 
aan: 

wham@alphenaandemaas.com 
 
Oplossing zoekplaatje Carnaval 1986 
Van de firma Van den Oever ontvingen wij de volgende uitgebreide beschrijving 
van de foto in onze vorige Nieuwsbrief: 
De personen in de optocht zijn van links naar rechts, 
Piet van den Oever 
Peter van den Oever 
Andre van den Oever 
Joan Lagarde 
Marie van de Boogaard 
Marijke van de Boogaard de Bie ( helaas overleden) 
Johan van de Boogaard 
Het onderwerp was zaaddonor, alle waren zwanger en Mari was lijkbleek omdat 
hij het als donor niet meer aankon. 
Hartelijk dank voor deze reactie! 
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D’n Automaat 
  

In de dertiger jaren stond deze afbeel-
ding in het weekblad De Panorama. 
Het is voor ons niet helemaal zeker 
wie de afgebeelde petroleumventer is, 
omdat zijn gezicht niet zichtbaar is. Er 
waren er meerdere in Alphen. 
 
Één van hen was Bertus Verhoeven 
(1885-1970). Hij woonde aan de  
Greffelingsedijk, ongeveer tegenover 
het eilandje bij “t Oude Ambacht”.  
Samen met zijn vrouw Trui (1894-
1986) gingen ze in Alphen en Maas-
bommel met de oliewagen op pad. 

Ook hun zoon Geert heeft dat werk nog korte tijd gedaan. 
 
De olie werd in tonnen van 200 liter uit Arnhem aangevoerd. Via een pomp met 
een trechter werden bussen van 4 liter gevuld, die op de wagen werden opge-
stapeld. Er werd twee dagen per week in Alphen en twee dagen per week in 
Maasbommel gevent. De mensen hadden olie nodig voor de lampen en ook 
voor de “machientjes” (petroleumstelletjes) waar het eten op werd gekookt. 
 
Voor op de wagen stond een blikken trommel 
vol met krantjes (“de Automaat”). Dit krantje 
kregen de mensen gratis bij aankoop van 
olie. De mensen wilden dit krantje heel 
graag. Een dropmannetje speelde in de ver-
halen de hoofdrol. De laatste regels van het 
stripverhaal waren steeds: “Hoe ’t verder 
Pijpje Drop vergaat, staat in de volgende 
Automaat”.  
 
Het is wel duidelijk waardoor mensen die bij 
deze handel betrokken waren ook de  
bijnaam  d’n automaat kregen. 
  
Het levensverhaal van Trui Verhoeven – Van 
Dinther is terug te vinden op de website van 
WHAM alphenaandemaas.com bij 
“ontmoetingen”.  
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De twee Leeuwen, een eeuwenoud Alphs biertje 
 

In 1816 is er een statistieken tabel der Fabrie-
ken en Trafieken in de provincie Gelderland 
waar op 19 oktober door de burgemeester van 
Alphen, J.C. Steenbruggen, een bierbrouwerij 
staat ingeschreven. Er zijn geen werklieden 
voor “dezelve Etablissementen”, “uithoofden 
den Eigenaars dezelve alleen bewerken.” De 
fabriek is redelijk bloeiend volgens deze statis-
tiek, “er wordt goed Bier gebrouwd, en gevolge-
lijk weet men geene middelen van redied of 
aanmoediging op te geven”. 
 
Het betreft hier de brouwerij van Petrus Gerar-
dus de Leeuw die bij de eerste volkstelling sa-
men met zijn broer Gerardus Johannes de 
Leeuw in het huis op de hoek van de Kerkstraat 
en de Kerkdijk woont. Bij veel oudere Alphena-
ren is dit huis nog bekend als het huis van “d’n 
Brouwer”. De boomgaard achter dit huis was 

indertijd ook van P.G. de Leeuw.  Nu dit perceel sinds 1971 bebouwd is met o.a. 
seniorenwoningen heeft het daarom ook de naam Brouwershof gekregen. 
 
In de Etat de Population (eerste volkstelling in 1810 uitgevoerd in opdracht van 
Napoleon) staat vermeld dat deze Petrus Gerardus de Leeuw in 1766 geboren 
is in Druten. Zijn broer Gerardus Johannes is in 1774 wel geboren in Alphen. Hij 
is ongehuwd overleden . Hun 2 zussen Maria Anna en Ida wonen op dit adres.  
 
In 1821 trouwde Petrus Gerardus met Margareta Smits. Hij was toen 54 jaar en 
Margareta was 32 jaar. Na een doodgeboren kind krijgen ze nog 2 zonen,  
Petrus Gerardus in 1823 en Johannes Al-
bertus in 1825. Ook in 1831 en 1832 wor-
den nog 2 zonen geboren, die helaas al na 
enkele weken overlijden. Johannes Alber-
tus, de jongste van de twee zonen die zijn 
overgebleven, trouwt met Maria Hol. Hij is 
de stamvader van de vele De Leeuwen die 
daarna in Alphen wonen. 
 
Petrus Gerardus de Leeuw, trouwt in 1856 
met Antonia Steenbruggen en zij staan ge-
registreerd op het adres Kerkbuurt 110. Hij 
heeft de brouwerij van zijn vader overgeno-
men. Zij krijgen 6 kinderen. Van de 2 zonen 
blijft alleen Petrus Gerardus, geboren in 
1859, in leven. 

Advertentie Nieuwe Tielsche Courant, 
22-10-1882 

Deze Petrus Gerardus, trouwt in 1883 met Johanna Me-
chelina  Mollenberg en blijft in het ouderlijk huis (nu Kerk-
dijk 6) wonen. Zij krijgen 12 kinderen, waarvan er 7 op 
jonge leeftijd sterven, onder andere door tbc.  
Van de zoons die in leven blijven trouwt alleen Marianus 
(1893-1981) met Francina Groeneweg. Veel Alphenaren 
kennen hem nog als Januske d’n Brouwer, hij woonde na 
zijn huwelijk in de Lindenlaan op nummer 4. Het huwelijk 
bleef kinderloos en daarmee stierf het geslacht “Van d’n 
Brouwer” uit. De andere zoon Petrus Gerardus (1886-
1953) is ongehuwd gestorven. 

Jubileum Muziekvereniging St. Lambertus 

Dit jaar viert de muziekvereniging St. Lambertus haar 75 jarig bestaan. 
In de aanloop daar naartoe nemen wij enkele maanden een stukje (voor) ge-
schiedenis van deze vereniging in onze Nieuwsbrief op. 

Begrafenis dirigent Dijkgraaf de Leeuw 1962 

Dijkgraaf Johannes Gijsbertus de Leeuw (1884—1962) was behalve bestuurder 
en burgemeester ook een zeer muzikale man. Zo componeerde hij zelf een lied 

over Alphen. 

Op deze foto staan vooraan Martien en Theo van der Velden en Wim van 
Schaijk. Daarachter Jan Janssen, Dorus Gremmen en Coby van Rossum. 
Rechts vooraan met de hoed in de hand Hendrik Steenbruggen. 
Dirigent is hier Jan van Rossum uit Maasbommel. 

Marianus de Leeuw 


